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Meditatie 
ds. Eibert Kok

Het is op de eerste dag na mijn vakantie dat ik de kopij voor 
dit kerkblad moet schrijven. Ik wil schrijven over het thema dat 
de landelijke Protestantse Kerk bedacht heeft voor het nieuwe 
seizoen: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.’ 
Maar met mijn hoofd zit ik nog bij de vakantie. Wat moet ik 
schrijven over dat thema? Volgens mij gaat het bij dit thema om 
drie dingen: goed kijken, je laten verrassen en zo iets van God 
bespeuren. En opeens zie ik allerlei parallellen met mijn vakantie.

Voor het eerst in mijn leven ben ik in Denemarken geweest. 
Lijkt op Nederland, zeiden mensen vooraf. En dat klopt. Waar wij 
geweest zijn, was het vrij vlak, hooguit wat glooiend. Fietsend 
door de graanvelden of de bossen zeiden we meermalen tegen 
elkaar: Dit zou net zo goed Nederland kunnen zijn. Maar vakantie 
is vooral ook kijken, goed kijken, en je laten verrassen door wat je 
tegenkomt. En als je goed kijkt, zie je allerlei dingen die verras-
send anders zijn dan in Nederland en verrassend mooi zijn.

Als liefhebber van oude kerkgebouwen werd ik verrast door de 
vele oude middeleeuwse dorpskerkjes. En ze zijn bijna allemaal 
te bezoeken. Je duwt de deur open en komt binnen in soms een 
eenvoudige, soms een rijk versierde ruimte, die uitnodigt om stil 
te worden en je te richten op iets wat groter is dan de gewone 
alledaagse werkelijkheid. Allemaal van oorsprong katholieke 
godshuizen die in de tijd van de reformatie luthers geworden 
zijn. En de lutherse traditie was niet zo rigoureus in het leegha-
len en kaal maken van de kerkruimte als de calvinistische. Vaak 
is daar zelfs meer van de middeleeuwse inrichting bewaard 
gebleven dan in kerken die rooms-katholiek gebleven zijn, waar 
door latere vernieuwingen veel verdwenen is. De bewarende 
kracht van het lutheranisme. Bij al die kerken is de inrichting ge-
richt naar het oosten, waar het altaar staat met een rijk versierd 
retabel erboven. Als vanzelf wordt je oog daarnaartoe getrokken. 
De preekstoel staat terzijde iets dichter bij de mensen. Eromheen 
vaak mooie oude schilderingen met afbeeldingen van Bijbelver-
halen en van Jezus. Als ik dan de tijd neem om te kijken, vertel-
len die afbeeldingen mij iets over God en over Jezus, over hoe 
mensen toen hun geloof beleefden, en maken die mijn eigen 
geloof weer wakker.

Maar het waren niet alleen de kerkjes die mij verrasten, ook veel 
kusten waar wij gefietst of gewandeld hebben, waren prach-
tig. Denemarken heeft heel veel kust. Hoogtepunt was wel ons 
laatste kampeeradres: het eiland Møn, met aan de oostkant Møns 
Klint, dit jaar uitgeroepen tot UNESCO natuur-werelderfgoed. 
Over een lengte van acht kilometer eindigen de bossen van Møn 
abrupt met krijtrotsen in de Oostzee. Deze krijtrotsen vormen 
Møns Klint. De rotsen bereiken op hun hoogste punt een hoogte 
van 143 meter. Het kiezelstrand is bereikbaar via een aantal trap-
pen, bijna vijfhonderd treden naar beneden. Prachtig om daar 
te zijn, de trappen af te dalen, over het strand langs de kliffen 
te lopen en via een andere trap weer naar boven te klimmen. 
Een indrukwekkend stukje natuur zoals je dat in Nederland niet 
tegenkomt. De grootsheid van de schepping maakt me dan stil. 
En het bepaalt me ook bij mijn verantwoordelijkheid. Het is best 

druk daar. Veel mensen willen dat zien. Logisch. Tegelijk vraag 
ik me dan af: Hoe gaan we met de schepping om? Belasten we 
die mooie natuur zo niet te veel? Daar en op andere plaatsen? 
Zijn wij goede beheerders van wat ons is toevertrouwd? Ook dat 
maakt mijn geloof in mij wakker. Wat is goed om te doen, en wat 
niet?

Het meest verrast werd ik misschien wel door de schilderingen 
van de Meester van Elmelunde. Op het eiland Møn zijn in drie 
kerkjes schilderingen te vinden uit de zestiende eeuw die zoveel 
overeenkomsten hebben dat ze waarschijnlijk van dezelfde schil-
der zijn. Twee daarvan hebben we bezocht. Ik werd getroffen 
door de manier waarop hij boven het altaar Jezus geschilderd 
heeft. Vaak wordt dan bovenaan Jezus in majesteit afgebeeld, in 
een amandelvormige omlijsting, de glorierijke verrezen Heer die 
regeert over de wereld. Zo ook hier. Alleen zijn hier de kruiswon-
den in zijn handen, voeten en zij duidelijk zichtbaar. Dat is bij-
zonder. De tekens van pijn en lijden draagt Hij met zich mee. En 
eronder een afbeelding van Jezus aan het kruis. Maar de Vader 
houdt dat kruis in zijn armen. Dat beeld raakte mij. Zelfs het kruis 
houdt Hij vast in zijn handen. Nooit laat Hij los wat Hij begonnen 
is. Dat geeft mij hoop en perspectief.

Ik wil iedereen uitnodigen om eens goed om je heen te kijken 
en te speuren naar sporen van God. Wie weet wat je tot je eigen 
verrassing ontdekt.

Bij de afbeelding: Schilderingen van de Meester van Elmelunde in de 

kerk van Keldby

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest
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Uit het 
liedboek

1

De wind, wij zien hem niet,

zijn stem klinkt in ons oor,

een briesje of een storm

die alle rust verstoort.

2

De Geest, wij zien haar niet,

toch horen we haar stem

die goede woorden spreekt

als ik verdrietig ben.

3

De wind, wij zien hem niet,

maar toch trekt hij zijn spoor:

de golven in de zee,

het lange gras buigt door.

4

De Geest, wij zien haar niet,

maar zij waait alles schoon

ik ben weer opgelucht,

als na een enge droom.

5

Vanuit de overkant,

een land dat niemand ziet,

ontvangen wij een kracht,

de Geest die uitzicht biedt.

3

Op zondagmorgen 14 september willen we het nieuwe seizoen 
feestelijk beginnen! Om 10.00 uur is er zoals elke zondag de 
kerkdienst. Het thema is ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van 
Gods Geest’. 
We gaan kijken. Waar zien we iets van God? In je eigen leven, 
in je omgeving, in de wereld om ons heen? We lezen uit de 
Bijbel de woorden uit 1 Johannes 4: 12: ‘Niemand heeft God ooit 
gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn 
liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.’ We zingen prachtige 
liederen daarover, daarin bijgestaan en begeleid door de zang en 
de muziek van de cantorij en de organist. 

Na afloop van de dienst is er natuurlijk koffie, thee en limonade, 
zodat we elkaar op die manier kunnen ontmoeten. Maar er is 
ook te kiezen uit verschillende activiteiten die allemaal te maken 
hebben met dat thema: Kijk! 

Waar zie je, als je goed kijkt, sporen van God? Dat kan door te 
schilderen onder begeleiding van een echte kunstenaar. Door te 
fotograferen met je eigen telefoon (neem je telefoon mee!). Door 
kunstwerken te bekijken en daarover in gesprek te gaan. Door 
aan een quiz mee te doen. En we sluiten de activiteiten rond half 
één af met een gezamenlijke lunch. 

Graag van tevoren opgeven voor de lunch. Maar ook als je dat 
niet gedaan hebt, ben je van harte welkom om aan te sluiten. 
Als we delen, is er voor iedereen genoeg

Kijken op startzondag

De wind, wij zien hem niet
Lied 676 uit het Liedboek sluit mooi aan bij het thema ‘Kijk! Laat 
je verrassen door het werk van Gods Geest’ en zullen we zingen 
op de startzondag op 14 september.
Het is opvallend dat in de laatste decennia een overvloed aan 
pinksterliederen is geschreven, maar kinderliederen voor Pink-
steren zijn nauwelijks te vinden. De liedboekredactie vond een 
fraai Zweeds lied in de internationale bundel Colours of Grace 
(samengesteld in opdracht van de Gemeinschaft Evangelischer 
Kirchen in Europa – Leuenberger Kirchengemeinschaft, 2006). 
In dit lied wordt heel eenvoudig en zintuiglijk over Pinksteren 
gesproken. De Geest is (als) de wind: we zien hem niet, maar 

horen haar als een briesje, als een storm, als een stem in ons oor. 
Andries Govaart vertaalde deze bijzondere tekst van de Zweed 
Anders Frostenson (1906-2006). Omdat Govaart bij zijn verta-
ling is afgeweken van het oorspronkelijke metrum, was voor 
deze tekst een nieuwe melodie nodig. Christiaan Winter zorgde 
daarvoor. Hij liet zich hierbij inspireren door de grondgedachte 
dat de wind waait waarheen hij wil en wij weten niet vanwaar zij 
komt. Een waardevolle liedtekst om eerst samen te lezen en dan 
te gaan zingen. Op de laatste lettergreep van elke strofe kunnen 
twee tonen tegelijk klinken!
(ontleend aan liedboekcompendium.nl)



Kerkkronkel 
Theun Klein

4

Net na  de oorlog ben ik geboren. Dus als 
vanzelf lid van een gouden generatie. Je 
groeide op en de wereld ontvouwde zich. 
Zestien en een brommer stond al klaar. 
Achttien en een tweedehands autootje 
was gewoon haalbaar en betaalbaar. Je 
ging voor een leuke baan, ontmoette de 
liefde van je leven en koos je huis dat je 
geschikt leek. De wereld ging open, hok-
jes en hokjesgeest losten op ... Alles moet 
kunnen, was de tijdgeest en elke dag leek 
weer beter. Geen wolkje aan de lucht? 
Tuurlijk wel. In Azië woedde de Vietnam
oorlog en in Amerika werden Kennedy en 
Martin Luther King vermoord. Maar dat 
was ver weg. Dus je keek weg of zong het 
weg met onverwoestbare Beatles-songs 
of inspirerende ballades van Bob Dylan. 

En dan ineens, zestig jaar na die roem-
ruchte zestiger jaren vind je jezelf terug 
op een glijbaan. Tot je verbijstering glij je, 
steeds sneller, naar een wereld met dichte 
deuren en geblindeerde ramen. Bevolkt 
door mensen die op hun hoede zijn en 
langs elkaar heen leven. Eigen volk eerst 
en let op je woorden want ‘Feind hört 
mit!’. En voor je het weet ben je mikpunt 
van uitsluiting.
Daar wil je niet naar toe en je vraagt je af 
hoe je op die glijbaan stopt, maar vooral 
ook hoe je daar toch met z’n allen op 
terecht kwam. Een kort door de bocht 
verklaring op rijm, met dank aan de in 
‘mijn’ tijd roemruchte Piggelmee-albums 
van Van Nelle, dringt zich op.

In het land der blonde duinen
en niet heel ver van de zee,
woonden heel wat dwergenpaartjes
Henk en Ingrid, Geert en Gree
(en natuurlijk Piggelmee).

Het waren heel bijzondere mensjes,
klein van stuk, maar groot van geest. 
Dus was het leven in dat dwergenland
harmonieus en doorgaans één groot 
feest.  

De vrouwtjes zorgden voor het eten.
Maar dat eten moest er zijn.
Dus de mannetjes gingen daaglijks jagen
op een haas of een konijn.

Toen, wie had dat kunnen denken,

-’t onverwachte komt altijd
door een onverwachte tijding - 
was er volop reuring wijd en zijd.

Op een mooie zomermorgen
stond er in de Dwergenkrant:
‘Schipbreuk, op de rand van dwergenland,
wrakstukken alom op het strand!’

Op een drafje togen alle dwergen
met een tas en prikstok in de hand
opgewonden en heel haastig
(en hebzuchtig) naar het strand.

Maar o schrik, daar op de stranden
tussen vaten, fusten en wrakhout:
scharrelden mensjes, lang en kort, jong 
en oud
en allen rillend en bibberend en steen-
koud.

Piggelmee wist wat te doen stond
en hij aarzelde geen moment:
“Kom mee naar mijn nedrig stulpje”,
sprak de dappere kleine vent.

“Voor een bad, een bed en kopje thee!”
En tegen de andere dwergenpaartjes:
“We moeten ze helpen dus doe net als 
wij, 
neem allemaal een drenkeling mee.”

“Tuut tuut, ho ho”, stak Geert zijn vinger 
op,
“andren helpen is zeker en vast niet slecht,
Maar kijk eens wat dit zijn voor dwergen: 
Ze zijn anders, dus nee, die kunnen echt 
niet bij ons terecht!”

“Kom nou toch,” zei Piggelmee
en vrouwtje Tureluur viel hem bij.
“Het zijn dwergen in nood,
we staan hen toch zeker -zij aan zij- bij?”

“Die tijd hebben we gehad”, sprak Geert
en Henk, Ingrid en Gree knikten heftig 
mee.
“Overkanters kunnen we hier niet gebrui-
ken,
Dus kom op, duw ze terug in zee.”

Aan de rand der blonde duinen
deed al het eigen volk toen mee.
Vondeling werd weer drenkeling
en ook Piggelmee (met z’n grote mond) 
verdween in zee.

Pastor, prof en advocaat
staken wel de vinger op.
Maar dat was achteraf en laat
en Geert noemde dat verraad.

In het land der blonde duinen,
daar in die postzegel aan zee,
wonen nu enkel nog kleine mensjes.
Klein van geest en met zichzelf erg tevree.

De harmonie is er voorgoed verdwenen
uit dat landje aan de zee.
Grauwe wolken, koude regen
achterdocht en achterklap,
en niemand leeft nog met de ander mee.

Stoppen op die glijbaan naar een wereld 
die ons niet past? We zijn niet de eersten 
die dat overkomt. Lees maar wat, eeuwen 
geleden al, profeten als Jesaja en Jeremia 
daarover schreven. 

Op de glijbaan
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Van de 
diaconie

Dank voor alle gaven
Diaconale bijdragen zijn bestemd voor goede (nood)doelen in 
Nederland, Europa en Wereldwijd. 
Wilt u een bedrag overschrijven dan kan dit op de rekening: 
NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Brielle. 
Vermeldt u alstublieft uw naam en het doel dat u wilt steunen. 

Collecterooster 
Zondagen 7 september en 19 oktober zijn de diaconale inzame-
ling voor (extra) noodhulp waar onze aandacht voor gevraagd 
wordt!

Zondag 31 augustus	� Veilige plekken voor studenten; presta-
tiedruk, twijfels, over wat je in de toe-
komst wilt, rouw, eenzaamheid, er kan 
veel op studenten afkomen. Het studen-
tenpastoraat biedt een veilige plek.

Zondag 14 september	� Jeugdwerk Brielle voor het werk onder 
jongeren vanuit onze kerk.

Zondag 21 september 	 Diaconaal werk in Indonesië
Zondag 28 september 	 Noodhulp in Libanon
Zondag 5 oktober	� Werelddiaconaat onder jongeren in 

Israël en Palestina 
Zondag 12 oktober	 Werelddiaconaat in Bangladesh

Lunch tegen alleen-zijn 2025
Op het moment dat u dit leest worden voorbereidingen ge-
troffen voor het opnieuw opzetten van de zogenaamde Lunch 
tegen eenzaamheid.
Deze lunch wordt gehouden aan het einde van de Nationale 
week tegen eenzaamheid, op woensdag 1 oktober 2025.
De lunch wordt georganiseerd voor alle bewoners van Brielle, 
ongeacht afkomst, identiteit of anderszins. De diaconie legt het 
accent niet zozeer op de eenzaamheid maar meer op het ‘alleen 
zijn’! De lunch wordt georganiseerd door de diaconie in de 
Sint-Catharijnekerk, tussen 12.00 en 14.00 uur.
De diaconie zoekt mensen, die als vrijwilliger willen helpen bij 
het houden van de lunch!
Er heeft zich nog niemand aangemeld!

U kunt om welke redenen ook contact opnemen met 
06.53153293 of 3231kc29@planet.nl.

Extra Diaconale bijdrage voorjaar 2025
Er komen nog steeds bijdragen binnen t.b.v. de diaconale actie 
Voorjaar 2025, daarom is het eindresultaat nog niet te bepalen!
In het volgende Kerkblad zullen we u de opbrengst van de Voor-
jaars-actie meedelen.

Duurzame Kerkgemeenschap
De diaconie wil zich inspannen, op welke manier wij als kerkge-
meenschap in doen en laten een duurzame(re) kerk kunnen zijn/
worden. We zoeken gemeenteleden die zich hier met ons op 
eigen wijze gestalte aan wil geven en ideeën kunnen bedenken 
hoe we duurzaam een ‘groenere’ kerkgemeenschap kunnen zijn!

HipHelpt
Onze diaconaal werker Tonn heeft als een van de speerpunten in 
zijn pionierswerk, het opzetten van een stichting ‘HipHelpt’ voor 
geheel Voorne aan Zee, in samenwerking met alle diaconieën en 
de Rooms Katholieke Parochianen.
De komende tijd wordt een stichting opgericht die e.e.a. vorm 
gaat geven. De naam van de stichting is Samen Voorne aan Zee! 
De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp bij noden op 
het gebied van het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk 
welzijn van inwoners van de gemeente Voorne aan Zee.

Ook Groothuisbezoek laat je verrassen
In de eerste helft van oktober staat het 
Groothuisbezoek gepland. We volgen het 
thema van de landelijke kerk ‘Kijk! Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest’. 
Deze ontmoetingen vinden plaats in de 
Sjoel.
Dit keer gaan in gesprek over ‘de vruchten 
van de Geest’, naar aanleiding van Galaten 
5: 22-23. 
Het Groothuisbezoek duurt ongeveer 
twee uur. U kunt bij Herman Bloemhof 
opgeven op welke data u kunt. Aan de 
hand van wat bij hem binnenkomt, stelt 
hij de groepjes samen en selecteert hij de 

data. U krijgt vervolgens bericht wanneer 
u bent ingedeeld. Doe mee! Het worden 
vast weer prachtige ontmoetingen!

De data
U kunt zich voor de volgende data opge-
ven:
Dinsdag 30 september 20.00-22.00 uur
Donderdag 2 oktober 14.00-16.00 uur
Maandag 6 oktober 10.00-12.00 uur
Woensdag 8 oktober 20.00-22.00 uur
Maandag 13 oktober 20.00-22.00 uur
Dinsdag 14 oktober 14.00-16.00 uur
Woensdag 15 oktober 10.00-16.00 uur

Aanmeldingsprocedure 
Vermeld: drie data in volgorde van voor-
keur; met hoeveel personen u komt; of 
u worden opgehaald; uw e-mailadres en 
telefoonnummer. 

Graag aanmelden vóór 15 september bij 
Herman Bloemhof
Van Almondeweg 25 
3231CS Brielle 
telefoon 06-5123 6988 
e-mail herman_bloemhof@hotmail.com
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Van de 
kerkenraad

In de laatste vergadering voor de zo-
mervakantie maakten we afspraken over 
de kerstnachtdienst, een speciale app 
voor kerkzaken en het houden van een 
gemeenteberaad.

Concerten gospelkoor Elijah
Het gospelkoor Elijah is gevraagd dit jaar 
weer mee te werken aan de kerstnacht-
dienst op 24 december.
U kunt al in oktober naar het koor komen 
luisteren want net als vorig jaar geeft het 
koor in oktober een gospelconcert en wel 
op zaterdagmiddag 4 oktober. De culture-
le commissie organiseert het concert.

Kerk-app
We zijn bezig met een speciale app voor 
op uw telefoon om allerhande kerkzaken 
direkt en overal bij de hand te hebben. 
Ook kunt u met de app kerkelijke bijdra-
gen en collecten regelen. Op startzondag 
op 14 september, krijgt u hierover alle 
benodigde informatie.

Gemeenteberaad
Op zondag 5 oktober houden we, na 
ochtenddienst en koffiedrinken, weer 
een gemeenteberaad. Bespreekpunten: 
het nieuwe beleidsplan en de laatste 
ontwikkelingen rond de verkoop van het 
kerkgebouw.

Van het nieuwe beleidsplan liggen op 
zondag 21 en 28 september enkele exem-
plaren ter inzage. Ook kunt u het beleids-
plan op de website lezen.

Nieuwe digitale adressen
Nu nog gebruiken we voor de digitale 
post het adres ….@protestantsegemeen-
tebrielle.nl
Maar deze ‘achternaam’ is niet echt ge-
bruiksvriendelijk. We zijn dan ook bezig 
die te veranderen in ….@pgbrielle.nl. 
Via de website houden we u op de hoog-
te van het moment waarop de nieuwe 
namen actief worden.

Kosten kerkblad
Jaarlijks vragen we u, lezer, om een 
bijdrage in de kosten van het kerkblad. 
Wij verzoeken u ook dit jaar weer 25 euro 
over te maken op NL35 INGB 0004 3205 
46 ten name van Protestantse Gemeente 
Brielle onder vermelding van kerkblad 
2025-2026. Alvast hartelijk dank.

Bibliodrama: verhalen in beweging
Vanuit de christelijke traditie zijn we ge-
wend om bijbelverhalen te lezen, te horen 
en erover in gesprek te gaan. Bibliodrama 
is een werkvorm waarbij een bijbelverhaal 
niet alleen gelezen wordt maar daarna 
ook de beweging gezocht wordt: bewe-
ging in het verhaal en beweging in jezelf. 
Die beweging in jezelf bestaat uit fysieke 
beweging en geestelijke beweging. Het 
is een interactief samenspel tussen jou, 
het bijbelverhaal en de groep. Inleving in 
de bijbelse rollen en de actie die daaruit 
voortkomt zijn bedoeld om een proces op 
gang te brengen van heroriëntatie op ge-
loofsvragen. Het woord ‘drama’ betekent 
in dit verband: in gang zetten. 

Ik ben nu een aantal jaar aan het werk 
als kerkelijk werker in diverse kerkelijke 
gemeentes. In het werkveld heb ik kennis 
gemaakt met bibliodrama en dat heeft 
me enthousiast gemaakt om vorig jaar 
zelf te starten met de tweejarige opleiding 
‘begeleider bibliodrama’. Om de opleiding 
succesvol af te kunnen ronden is het 
nodig om een aantal avonden bibliodra-
ma te verzorgen. Vorig jaar heb ik vier 
avonden georganiseerd in de Sjoel in 
Brielle en ik hoop ook komend jaar weer 
een groep mensen enthousiast te krijgen 
om mee te doen. 
Om bibliodrama te doen hoef je niet te 
kunnen toneelspelen! Het spelen heeft 

geen theatraal doel. Deelnemers aan 
bibliodrama hebben verschillende ach-
tergronden, zijn van alle leeftijden maar 
willen iets anders dan ‘alleen maar praten’. 
Open staan voor het zoeken naar nieuwe 
wegen in het bijbelverstaan is voldoende.
Data: maandag 29 september, 3 novem-
ber, 8 december en 19 januari. 
Locatie: de Sjoel
Aanvang: 19.30 uur

In verband met de voorbereiding graag 
vooraf aanmelden. Voor meer informatie 
of aanmelden: Rianne Fortuin-Mosterd, 
telefonisch 06-234 04 297 of via e-mail 
rf@pn.nl 

Scan de QR-code om € 20,00 te betalen voor

bijdrage Open Venster '24  58.40.10.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 17 november 2026.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=8HAoCe

C7S0yPxVHtEuCMHg



Nieuws uit de 
gemeente

Wij gedenken Sjaan van Velden-Verkade
Op 3 juli overleed Bastiaantje van Velden-Verkade, weduwe van 
Rob van Velden, op de leeftijd van 79 jaar.
Sjaan Verkade werd op 13 juni 1946 in Rotterdam Hillegersberg 
geboren. Ze was de op een na oudste in een gezin van zes 
kinderen. Het gezin verhuisde naar Maassluis. Op de socië-
teit van de kerk leerde ze Rob van Velden kennen. In mei 1973 
trouwden ze in de Groote Kerk van Maassluis. Rob kon een baan 
krijgen met een huis in Rockanje. Twee kinderen werden er daar 
geboren, een dochter en een zoon. Na een jaar of vijf maakte hij 
de overstap naar werken in Brielle. Zo verhuisde het gezin naar 
het huis aan de Gerard van Voornestraat waar Sjaan tot voor kort 
gewoond heeft. In Brielle werd de jongste zoon geboren. Sjaan 
is altijd aan het zorgen geweest voor een ander. Zorg, aandacht 
en liefde kenmerkten haar. Ze deed ontzettend veel vrijwilli-
gerswerk. Tien jaar geleden ontving ze voor al haar inzet een 
koninklijke onderscheiding. Ze deed veel bezoekwerk, leefde met 
mensen mee. Ze leek een antenne te hebben voor mensen die 
aandacht nodig hadden. Mensen aandacht geven deed ze trouw 
en met liefde. Niet alleen in het kerkenwerk was ze actief, ook bij 
Pax Christi Kinderhulp, bij de jeugdwielertour en in De Plantage, 
de zorginstelling waar ze de laatste maanden gewoond heeft. 

Ze was heel actief en bescheiden. Ze hield er van om mensen 
om zich heen te hebben, praatte graag. Als moeder was ze een 
goede moeder. Zorgzaam. Veel aandacht ging uit naar Ronald 
vanwege zijn beperkingen en later ook naar Rob toen die van-
wege gezondheidsproblemen thuis kwam te zitten. Trouw zette 
ze zich voor hen in, ook toen de zorg steeds zwaarder werd. Vo-
rig voorjaar belandde hun zoon Ronald in het ziekenhuis. In juni 
gebeurde het onvoorstelbare. Ronald overleed in het ziekenhuis. 
Dat was een grote slag voor haar. En alsof het nog niet genoeg 
was, overleed Rob in januari van dit jaar. De zorg voor hem was 
haar eigenlijk te zwaar geworden, maar ze kon hem niet missen. 
In maart verhuisde ze zelf naar de Plantage. Zorg geven hoefde 
niet meer, zelf had ze steeds meer zorg nodig. Daar is ze op don-
derdag 3 juli overleden.
Op 9 juli hebben we afscheid van haar genomen in een kerk-
dienst in de Sint-Catharijnekerk. Kleinkinderen staken kaarsen 
aan. De kinderen, een zwager en een schoonzus verhaalden over 
haar leven. Centraal stond de tekst: ‘Geloof, hoop en liefde, maar 
de grootste daarvan is de liefde.’ In geloof hebben we haar uit 
handen gegeven en toevertrouwd aan de Eeuwige. We wensen 
wie haar missen sterkte.

ds. Eibert Kok

Het zomerseizoen loopt ten einde en dat geldt ook voor de serie 
muzikale concerten die de Culturele Commissie Sint-Catharijne 
ook dit jaar weer heeft georganiseerd.

Orgel en Inloopconcerten
Maandagavond 20.15 uur
1 september 	 Rien Donkersloot (Amersfoort)
8 september 	 Geerten Liefting (Woerden)
15 september 	� Maurits Bunt (Apeldoorn) en Harald Bunt, Viola 

di Gamba

22 september 	 Hayo Boerema (Rotterdam)

Zaterdag 16.00 uur
13 september 	� Sint-Catharijnedag met Vocaal ensemble Libet 

Cantare koormuziek van W.A. Mozart
4 oktober 	 Brielle Blues Koor Elijah Gospel & Soul Choir

De exposities in de Sint-Catharijnekerk zijn nog te bewonderen 
tot en met zaterdag 13 september.

Culturele Commissie nog steeds actief
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Afscheid aloude stencilmachine
Het CvK heeft afscheid genomen van 
de aloude stencilmachine, die na vele 
jaren trouwe dienst helaas het einde van 
haar levensduur heeft bereikt. Willem 
Meyboom heeft zich jarenlang met grote 
toewijding ingezet om de machine draai-
ende te houden, maar nu is hij verlost van 
deze ouderwetse manier van drukwerk 
produceren voor de kerk.
Met trots kunnen we melden dat er in-
middels een mooie, moderne kopieerma-
chine staat, waarmee we hopen dat het 
werk voor Willem een stuk
efficiënter en plezieriger zal worden.

Vakkundige reparatie
Ook willen wij Leen van Geest hartelijk 
bedanken voor het vakkundig repareren 
van een kozijn bij de consistorie. Het zijn 
vaak juist deze kleine, maar waardevolle 
bijdragen die het verschil maken.

Kerkgebouw
In het voorjaar hebben wij u in een 
gemeenteberaad  bijgepraat over onze 
voortgang om ons mooie kerkgebouw te 
verkopen en vervolgens terug te huren. In 
Mr. Simons hebben wij een geïnteresseer-
de potentiële koper gevonden.
De gesprekken hierover verkeren nog 

steeds in een positief perspectief. Wij 
hebben inmiddels een intentieverkla-
ring opgesteld die door beide partijen is 
ondertekend waarin wij Mr. Simons de tijd 
hebben gegeven om de consequenties 
van de koop goed in beeld te brengen.
Daar is men op dit moment mee bezig. 
Mr. Simons heeft deskundigen ingehuurd 
met verschillende specialismen om een 
goed beeld te krijgen wat de kerk voor 
hem als eigenaar gaat betekenen.
U kunt hierbij denken een bouw- en on-
derhoudexpert, maar ook aan deskundi-

gen die bezig zijn om een breder poten-
tieel van mogelijke huurders in beeld te 
brengen.
De bovengenoemde intentieverklaring 
heeft een bepaalde looptijd. Die is in de 
maand september voorbij. Binnenkort 
gaan wij weer met Mr. Simons om de tafel 
om het vervolg te bespreken. 
De planning is om op zondag 5 oktober 
weer een gemeenteberaad te houden. 
Daar houden wij u weer op de hoogte 
van het vervolg.

Met ingang van dit kerkblad wil de 
redactie van start gaan met een nieuwe  
rubriek, foto’s uit de oude doos.
De redactie van het kerkblad doet een 
oproep aan u om deze nieuwe rubriek te 
starten. Het idee is om met de inbreng van 
uw foto’s gemaakt tijdens de kerkdienst of 
tijdens een andere kerkelijke activiteit van 
een aantal jaren geleden een terugblik te 
geven en de tijd nog even terug te halen. 
Heeft u foto’s uit de oude doos met een 
verhaaltje daarbij of onderschrift dan 
roepen wij u op mee te doen. De kopij 
inleveren voor het volgende kerkblad is 
op vrijdag 26 september dus u heeft nog 
even de tijd om een foto met onderschrift 
dan wel een mooi verhaal op te zoeken. 
Inleveren bij Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 
164 of via de e-mail onskerkblad@protes-
tantsegemeentebrielle.nl.
Deze foto werd 10 jaar geleden gemaakt 

tijdens de Startzondag in september 2015. 
Er was een taartenwedstrijd en er werd 
bingo gespeeld. Ook was er een sponsor-

loop door de jeugd met rondjes om de 
kerk voor het goede doel.

Uit de oude fotodoos

Van de 
kerkrentmeesters
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Op 31 augustus is het jaarlijkse moment van wisseling van de 
wacht. Dan worden diakenen, ouderlingen, kerkrentmeesters, 
diaconale en pastorale medewerkers die aan het einde van hun 
termijn zijn gekomen ontheven van hun taak. En worden nieuwe 
mensen voorgesteld en bevestigd.

Nu is 2025 een bijzonder jaar omdat we hebben afgesproken 
vanaf dan in de nieuwe structuur van een kleinere kerkenraad 
te gaan werken. Dat betekent vooral een verandering bij de 
pastorale werkgroep die nu nog bestaat uit vijf ouderlingen en 
twee pastorale medewerkers. Vanaf nu zal alleen de voorzitter 
ouderling en kerkenraadslid zijn. Enkele leden van de pastorale 
raad zijn of worden pastorale medewerkers. Zij houden dezelfde 
pastorale taak, maar zijn geen lid meer van de kerkenraad.
De kerkenraad zal vanaf dan bestaan uit de voorzitter, de scriba 
(secretaris), de predikant en de voorzitters van de colleges en 
werkgroepen. Op dit moment gaat het om de voorzitters van 
de volgende colleges en werkgroep: diaconie, kerkrentmeesters, 
pastorale werkgroep. Volgens de kerkorde moeten er minstens 
twee diakenen en minstens twee ouderling-kerkrentmeesters in 
een kerkenraad zitting hebben. Daarom is er een tweede diaken 
en tweede ouderling-kerkrentmeester als secondant lid van de 
kerkenraad.

Op 31 augustus worden Klaas Jut, Teunie Langendoen, Joke van 
der Lugt, Sonja Timmermans en Dirk Wolthaus van hun ambt 
ontheven omdat hun termijn verstreken is.
Ook de termijn van onze voorzitter Wim Littooij is verstreken. 
Omdat er nog geen opvolger is gevonden, is hij bereid die taak 
nog een aantal maanden voort te zetten.
Ouderling Joke van der Lugt gaat als pastoraal medewerker  
verder met haar pastorale taak. Tom van der Lugt wordt beves-
tigd als ouderling-kerkrentmeester als secondant van de voorzit-
ter.
Als nieuwe pastorale medewerkers gaan Els Geldof en Anja 
Clement op 31 augustus van start.

De kindernevendienst krijgt een nieuwe opzet. De kinderne-
vendienstleiding heeft besloten vanaf september op een andere 
manier de kindernevendienst aan te bieden. 
Tot nu toe was er op twee vaste zondagen per maand wel kin-
dernevendienst en op de andere niet. Dat wordt losgelaten. Bijna 
elke zondag is er wel iemand van de kindernevendienstleiding 
aanwezig in de kerkdienst. Zij houden in de gaten of er in de 
kerkdienst kinderen zijn of niet. Als er kinderen zijn, wordt er zo 
mogelijk kindernevendienst aangeboden, anders niet. 
Zo wil de leiding het gaan uitproberen in het nieuwe seizoen. 
Om kinderen en (groot)ouders zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. De kinderen gaan dan een deel van de kerkdienst naar de 
consistoriekamer waar het Bijbelverhaal wordt verteld en uitge-
legd. 
Je kunt ook, als je van plan bent met je (klein)kind te komen, van 
tevoren even een berichtje sturen naar iemand van de kinderne-
vendienst. Dan zal er zeker iemand aanwezig zijn om de kinder-
nevendienst te leiden.

In dit nummer zijn vier pagina’s met informatie opgenomen. Ze 
staan in het midden van het kerkblad zodat u ze er gemakkelijk 
uit kunt nemen en kunt bewaren.

Dringend nodig is het om te bidden voor vrede, nu we in de we-
reld om ons heen zoveel oorlog en verwoesting zien, in Oekraï-
ne, Gaza, Soedan. Geef vrede, Heer, geef vrede.
Al een paar jaar wordt er in oecumenisch verband een vredesbij-
eenkomst georganiseerd in de vredesweek. Tot nu toe doorde-
weeks, maar de wens was er om dat op zondag te kunnen doen. 
Zo werd vorig jaar al zondag 21 september geprikt. In de loop 
van het jaar bleek dat er ook vanuit Rockanje belangstelling was 
om mee te doen, vanuit de Welkomkerk en vanuit het Aposto-
lisch Genootschap. Zo kwamen in juli vertegenwoordigers van 
vijf geloofsgemeenschappen uit Brielle en Rockanje bij elkaar om 
gezamenlijk een vredesdienst voor te bereiden. Die zal plaats-
vinden op zondagmorgen 21 september in de Sint-Catharijne-
kerk met medewerking uit alle vijf kerken. We sluiten aan bij het 
thema van de Pax vredeskrant: Meer dan het gewone.
Aanvang 10.00 uur. Welkom!

Informatieblad 2025-2026

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest
In 2025-2026 is het jaarthema van de Protestantse Kerk in Ne-
derland: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’. 
Op de Startzondag op 14 september, bij het Groothuisbezoek en 
op andere momenten zullen we bij dat thema aansluiten. 
In dit uitneembaar katern is informatie 
over de Protestantse Gemeente Brielle 
bij elkaar gezet. Zo kan het een jaar lang 
dienen als naslagdocument. 
Verdere en actuelere informatie 
is te vinden op de website 
www.protestantsegemeentebrielle.nl, 
in het kerkblad Open Venster, in de zon-
dagsbrief en op de sociale media-
kanalen.

Groothuisbezoek
In de eerste helft van oktober staat het Groothuisbezoek ge-
pland. We volgen het thema van de landelijke kerk ‘Kijk! Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest’. Deze ontmoetingen 
vinden plaats in de Sjoel.
Dit keer gaan we in gesprek over ‘de vruchten van de Geest’, naar 
aanleiding van Galaten 5: 22-23. 
Het Groothuisbezoek duurt ongeveer twee uur. U kunt bij 
Herman Bloemhof opgeven op welke data u kunt. Aan de hand 
van wat bij hem binnenkomt, stelt hij de groepjes samen en 
selecteert hij de data. U krijgt vervolgens bericht wanneer u bent 
ingedeeld. Doe mee! Het worden vast weer prachtige ontmoe-
tingen! In het septembernummer van kerkblad Open Venster 
vindt u de data en meer informatie.

Leerhuis
Sinds drie jaar worden er met de Protestantse gemeente Oost-
voorne en de Welkomkerk Rockanje leerhuisavonden georga-
niseerd met een vast thema met boeiende onderwerpen en 
goede sprekers. Na evaluatie is besloten dit seizoen geen vast 
programma aan te bieden, maar in de verschillende gemeenten 
een aantal losse avonden te organiseren. Houd de berichtgeving 
in kerkblad, zondagsbrief en website in de gaten.

Tijdgenoten
Als tijdgenoten gaan we met elkaar in gesprek rond een thema, 
boek, of over een actualiteit die door de groep wordt ingebracht. 
Op de gespreksavonden staat ontmoeting voorop; ontmoeting 
waarin levensbeschouwelijke vragen een belangrijke plek heb-
ben. 
Data: maandag 6 oktober, 10 november, 2 februari, 9 maart, 
13 april en 11 mei
Locatie: de Sjoel
Tijdstip: 20.00 tot 22.00 uur
Informatie: Ronald van de Vliet, ronaldvandevliet@boerderi-
jopaarde.nl of Rianne Fortuin-Mosterd, rf@pn.nl

Huiskring ‘Leef je geloof’ 
Bidden met handen en voeten 
In dit gespreksboekje laten we ons inspireren door het gebeds-
leven van allerlei Bijbelse figuren zoals Abraham, Mozes, David, 
Maria en Paulus. Uiteraard staan we in het bijzonder stil bij het 
gebedsleven van Jezus.
Bidden wordt weleens vergeleken met het ademhalen van de 
ziel. Het geeft lucht. Als jouw geest communiceert met Gods 
Geest, komt je ziel weer op adem. Maar let op, ademhalen 
bestaat uit twee delen. Bidden tot God is als uitademen: je praat 
tegen God. Maar minstens zo belangrijk is het om in te ademen: 
te luisteren naar wat God te zeggen heeft en je laten vullen met 
zijn tegenwoordigheid. Van daaruit ga je doen wat je niet voor 
mogelijk hield. Dan krijgt jouw gebed handen en voeten. Want 
bidden is luisteren, spreken én doen. God verlangt naar jouw 
gebed. Hij wil met jou spreken en laat je zelfs meedenken en 
meesturen. Jouw gebed heeft impact.
Mensen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de huis-
kring om hierover in gesprek te gaan kunnen zich opgeven bij 
Tjeerd de Groot, e-mail tjeerd1948@gmail.com, 
telefoon 06-4146 4146
Start: woensdag 24 september 
Locatie: Tjeerd en Anneke de Groot, Gorcumplein 8
Tijd: 19:30 - 21.30 uur

Samen naar het museum 
Houdt u van een museumbezoek? Dan is dit misschien iets voor 
u. Het komend seizoen zijn weer een tweetal bezoeken gepland 
aan een museum. Welk museum het wordt is afhankelijk van de 
tentoonstelling die op dat moment gehouden wordt. Afhankelijk 
van de groepsgrootte zal een gids een rondleiding verzorgen.
Mocht u zelf een idee hebben over een interessante tentoon-
stelling dan houden wij ons aanbevolen. Dit kunt u dan bij de 
aanmelding aangeven. Om de kosten laag te houden, gaan we 

Ontmoetingen

Wisseling ambtsdragers
en diaconale en pastorale 
medewerkers 

Nieuwe opzet kindernevendienst

Uitneembaar informatieblad

Vredesdienst



De doorgaande lezing uit Lucas gaat 
verder. Op sommige zondagen zal die 
onderbroken worden omdat er andere 
thema’s om aandacht vragen.

31 augustus
Lucas 14: 1, 7-14. Jezus vertelt dat je niet 
de ereplaats moet kiezen als je ergens 
bent uitgenodigd. Als je de minste plaats 
kiest, zegt de gastheer misschien wel 
tegen je: ‘Kom toch dichterbij!’

7 september
Lucas 14: 25-33. Jezus is onderweg 
naar Jeruzalem. Tegen de mensen die 
Hem volgen, zegt Hij dat ze Hem alleen 
kunnen volgen als ze dat het allerbelang-
rijkste vinden. Met twee voorbeelden legt 
Jezus uit dat je eerst goed moet naden-
ken voordat je zo’n belangrijke beslissing 
neemt.

14 september
Op de startzondag sluiten we aan bij het 
jaarthema: ‘Kijk! Laat je verrassen door het 
werk van Gods Geest’. We lezen dan de 
woorden uit 1 Johannes 4: 12: Niemand 
heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar 
liefhebben, blijft God in ons en is zijn lief-
de in ons tot volmaaktheid gekomen.

21 september
In de vredesweek houden we in de 
Sint-Catharijnekerk een oecumenische 
vredesdienst samen met andere kerken 
uit Brielle en Rockanje.

28 september
Lucas 16: 19-31. Een rijke man viert elke 
dag een groot feest, terwijl bij zijn poort 
de arme bedelaar Lazarus honger lijdt.

5 oktober
Lucas 17: 1-10. Jezus vertelt zijn leerlingen 
hoe zij een goede leerling van Hem kun-
nen zijn. Vergeving en bescheidenheid 
worden genoemd als belangrijk.

(vrijdag 18.30 uur)
12 september	 Helène Perfors
26 september Rianne Fortuin
10 oktober      Belia en Henk Lugtenburg

Sint-Catharijnekerk en Sjoel
• �elke maandag  

Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
12.00 uur aanschuiflunch

• �elke dinsdagavond Sint-Catharijne  
Cantorij, 20.00 uur, Sint-Catharijnekerk

• �elke vrijdag 
Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
’s middags Repaircafé

• �elke maandag 
Crea-doe-middag, 14.00 uur, Sjoel

Augustus
30	�Zaterdaginloopconcert Jan  

Hogendoorn (Gouda), 16.00 uur

September
1	� Orgelconcert Rien Donkersloot 

(Amersfoort), 20.15 uur
4	 Wijkmiddag, Sjoel
6	� Kunstmarkt in en rondom de Sint- 

Catharijnekerk, 11.00 – 17.00 uur
8	� Orgelconcert Geerten Liefting  

(Woerden), 20.15 uur
13	� Dag van de Sint-Catharijnekerk met 

Vocaal Ensemble Libet Cantare
	� Open Monumentendag & Nationale 

orgeldag, 10.30 uur
14	� Startzondag ‘Kijk! Laat je verrassen 

door het werk van Gods Geest’,  
10.00 uur

15	� Concert Maurits, orgel & Harald Bunt, 
Viola di Gamba (Apeldoorn), 20.15 uur

16	� Scholendienst; start nieuwe schooljaar, 
09.00 uur

21	� Vredesdienst, Sint-Catharijnekerk 
10.00 uur (zie pagina 9)

22	�Orgelconcert Hayo Boerema  
(Rotterdam), 20.15 uur

24 	�Start Huiskring ‘Leef je geloof’,  
Tjeerd & Anneke de Groot, 	
tjeerd1949@gmail.com

29	Bibliodrama, Sjoel, 19.30 uur
30 	Groot Huisbezoek

Oktober
1	 Lunch alleengaanden, vanaf 12.00 uur
2	 Groot Huisbezoek
4	� Brielle Blues met koor Elijah Gospel & 

Soul Choir, 15.30 uur

Kerkdiensten Plantage

Agenda

Bij de 
diensten
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De Sint-Catharijne Cantorij verleende haar medewerking tijdens de dienst van Schrift 
en Tafel op zondag 6 juli. O Gott, du frommer Gott van J.S. Bach klonk. Afwisselend 
gebracht door cantorij en organist Jan Meuleman.

O Gott, du frommer Gott door cantorij en orgel



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.
		  Collecten

Zondag 31 augustus	 11de zondag van de zomer	 Eredienst
10.00 uur	 afscheid en bevestiging ambtsdragers	 Veilig huis studenten
ds. Eibert Kok	 liturgische kleur is rood	 Onderhoud

Zondag 7 september	 12de zondag van de zomer	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Diaconie
kandidaat Henk de Vries		  Onderhoud

Zondag 14 september	 13de zondag van de zomer	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Jeugdwerk Brielle
ds. Eibert Kok	 startzondag m.m.v. de Cantorij	 Onderhoud

			 

Zondag 21 september	 1ste zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Hulp Indonesië
ds. Eibert Kok en anderen	 oecumenische vredesdienst	 Onderhoud

Zondag 28 september	 2de zondag van de herfst 	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Noodhulp Libanon
ds. Ineke Zuurmond		  Onderhoud
Zwartewaal		

Zondag 5 oktober	 3de zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Jongeren Israël/Palestina
ds. Eibert Kok	 Israëlzondag	 Onderhoud
	 dienst van Schrift en Tafel
	 m.m.v. de cantorij

Zondag 12 oktober	 4de zondag van de herfst 	 Werelddiaconaat
10.00 uur	 liturgische kleur is groen 	 Bangladesh
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

Zondag 19 oktober	 5de  zondag van de herfst	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is groen	 Diaconie
Maartje Keijzerwaard, 		  Onderhoud
pastoraal werker Oudenhoorn

De kindernevendienst tijdens een dienst wordt verzorgd 
bij aanwezigheid van kinderen.

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Uit ‘Jij en ik’: Een vreemdeling is een vriend die je nog niet kent

Kinderpagina
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De opdracht die deze zin bij mij oproept is veelomvattend. In de 
praktijk is contact maken dan sowieso een vereiste en moeten 
we de stoute schoenen aantrekken om dit contact tot stand te 
brengen. Het kan lastig zijn om op de vreemdeling af te stappen 
want hoe maak je contact als je elkaars taal niet kent. In ons toch 
wel drukke bestaan wordt er daardoor ook nog een beroep ge-
daan op onze tijd. Het zal immers tijd kosten om te bouwen aan 
het contact en op verschillende manieren veel van ons vragen. 
Als ik bovenstaande lees in het perspectief van het landelijke 
thema van de PKN: ‘Kijk!, laat je verrassen door het werk van 
Gods Geest,’ wordt die (tijds)investering meer en meer de moeite 
waard. Door toenadering te zoeken tot de vreemdeling krijgt het 
werk van Gods Geest wellicht een letterlijke gestalte en halen we 
diegene uit de anonimiteit. Het initiatief om contact te maken 
mondt uit in iets moois en krijgt betekenis voor alle betrokkenen. 
Er ontstaat begrip en misschien zelfs vriendschap voor het leven.
Het boek dat ik onder ogen kreeg bij een bezoek aan een mooie 
boekhandel in Zeist draagt de titel ‘Jij en ik, verhalen over vriend-
schap en vluchtelingen.’ 
Veel schrijvers, onder andere Jan Terlouw, Gijs Wanders en 
Margaretha van Andel, hebben aan dit boek hun medewerking 
verleend en laten in hun verhalen zien dat vriendschap grenzen, 
culturen, afkomst en geaardheid overstijgt. En dat vluchtelingen 
welkom zijn.
Dit tegengeluid is in mijn optiek heel welkom in ons huidige 
bestaan.
De verhalen zetten aan tot denken en nodigen uit om er na 
afloop met elkaar over in discussie te gaan waardoor dit boek 
geschikt is voor tien jaar en ouder. De volgende vragen kunnen 
bijvoorbeeld na het lezen van een bepaald verhaal aan de kinde-
ren gesteld worden:
- �Wat doe jij als er opeens een nieuw kind uit een ver land bij je 

in de klas komt? 
- Zou jij mensen tijdens de hongerwinter eten hebben gegeven?
-� �Hoe stel je je op als je vader wordt opgepakt in een demonstra-

tie tegen asielzoekers?

Kijk, hoe jij je laat verrassen door het werk van Gods Geest. In 
hoeverre geldt daarbij ‘Jij en ik’, vraag ik me af. Is God voor jou 
een vreemdeling? Zelf denk ik liever: ‘Jij was (en bent) voor mij 
een onbekende, maar geen vreemdeling meer.’ Door de Bijbelse 
verhalen en de daarbij behorende uitleg raak je er meer en meer 
vertrouwd mee. Geloven, een zoektocht naar het (on)bekende 
waarbij het voor velen in zijn of haar gedachten betekenis krijgt. 
Wellicht ook een soort vriendschap. 

Tot slot breng ik het kaft van het boek onder jullie aandacht. Op 
de voorkant staan heel verrassend geen mensen maar zie je een 
glimmende rode ballon in een blauwe lucht met enkele wolken. 
Wat is hiervan de achterliggende gedachte? Ik concludeer dat 
het gezegde: ‘Een ballonnetje oplaten’ hier iets mee te maken 

zou kunnen hebben. De verhalen nodigen immers uit om erop 
te reageren en vervolgens wordt met regelmaat een verhaal 
voorzien van dat ballonnetje. Hoe treffend! Zelfs de witte wolken 
kunnen geassocieerd worden met overdrijvende wolkenvelden. 
De lucht klaart op en na afloop van een verhaal voel je dat er 
tussen de verschillende personages onderling begrip en meer 
verrijking is ontstaan. Ook hier klaart de lucht op.

Gaan we de uitnodiging aan om de vreemdeling te ontmoeten 
en laten we ons verrassen door Gods Geest?
Benutten we de mogelijkheden om het gesprek aan te gaan met 
onze opgroeiende (klein)kinderen na het voorlezen van een van 
de verhalen?
Gespreksstof te over lijkt mij.
De verhalen kunnen los van elkaar gelezen worden en van de 
volgorde van verhalen kun je afwijken. 
Het boek ligt ter inzage in de kerk.
Van harte aanbevolen.

Afke Holwerda



13

Uit de 
Startbijbel

De geboorte van Johannes

Lucas
Lucas was een van de volgelingen van Jezus. Hij was een dokter 
en een goede vriend van de apostel Paulus. Lucas heeft het leven 
van Jezus beschreven. Hij draagt zijn boek op aan een zekere 
Theofilus. Voor Lucas is Jezus de redder van alle mensen. Hij legt 
de nadruk op de liefde van Jezus voor arme mensen en mensen 
die overal buiten staan. Heel erg belangrijk vindt Lucas Jeruza-
lem, de stad waarnaar Jezus op weg is.

Zo schrijft Lucas in zijn brief: ‘Geachte Theofilus, Ik schrijf dit 
boek voor u. Zo kunt u zelf lezen dat het waar is wat ze verteld 
hebben. Het boek gaat over Jezus en over alles wat er met hem 
gebeurd is. We kennen de verhalen dankzij de mensen die erbij 
waren. Zij hebben het goede nieuws doorverteld.
Ik heb besloten om alle gebeurtenissen op te schrijven. Er zijn al 
eerdere boeken geschreven over Jezus maar ik heb alles precies 
uitgezocht. En ik begin bij het begin.

Zacharias en Elisabet
Toen Herodes koning was van Judea, was 
er een priester die Zacharias heette. Hij 
hoorde bij de priestergroep van Abia. Zijn 
vrouw heette Elisabet. Ook zij kwam uit 
een familie van priesters.
Zacharias en Elisabeth waren eerlijke 
mensen die zich heel precies hielden aan 
alle wetten van God. Ze waren al oud en 
ze hadden geen kinderen omdat Elisabet 
die niet kon krijgen.

Zacharias brengt een offer en krijgt 
een boodschap

Op een keer was de priestergroep van 
Zacharias aan de beurt om in de tempel 
te werken. Ze lootten met elkaar om te 
bepalen wie het offer moest brengen. Het 
lot wees Zacharias aan. Terwijl Zacharias 
het offer bracht, stonden er buiten veel 
mensen te bidden.
Opeens zag Zacharias een engel van de 
Heer. Zacharias schrok en werd bang. 
Maar de engel zei: ‘Je hoeft niet bang te 
zijn, Zacharias. God heeft naar je gebed 
geluisterd. Je vrouw Elisabet zal een zoon 
krijgen. Je moet hem Johannes noemen. 
Je zult blij en gelukkig zijn en zijn geboor-
te zal veel mensen blij maken want hij zal 
een belangrijke dienaar van God zijn.’

Zacharia kan niet meer praten
Zacharia zei tegen de engel: ‘Hoe weet 
ik of dat waar is? Ik ben al oud en mijn 

vrouw ook.’ Toen zei de engel: ‘Ik ben de 
engel Gabriël. Ik ben altijd dicht bij God. 
Nu heeft God mij gestuurd om je dit 
goede nieuws te vertellen. Maar jij gelooft 
niet wat ik je verteld heb. Daarom zul je 
niet meer kunnen praten tot de dag dat 
het gaat gebeuren.’

Tien jaar lazen we de bijbelverhalen uit de Samenleesbijbel. Nu gaan we voor de verandering  verhalen uit de ‘Startbijbel’ lezen. 
In deze bijbel staan precies dezelfde verhalen maar dan geschreven in ‘gewone taal’, zeg maar op ongeveer dezelfde manier als 
we met elkaar praten. De Startbijbel heeft prachtige tekeningen van Irene Goede.
Het eerste verhaal dat we uit de Startbijbel lezen is ook het eerste in het nieuwe kerkseizoen. Het staat in Lucas, het derde boek 
in het Nieuwe Testament. 
Even tussendoor, de boeken in het Nieuwe Testament zijn allemaal geschreven nadat Jezus geboren was. Ze zijn indertijd in 
het Grieks geschreven. In het Nieuwe Testament staan 27 boeken.
In de eerste vier boeken staan verhalen over de geboorte van Jezus en over wat hij tijdens zijn leven gezegd en gedaan heeft. 
Het gaat ook over zijn dood en opstanding. 



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 

Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR
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Lisanne tipt: Een mooier verhaal

Een gebed voor de wereld

(overgenomen uit de nieuwsbrief van Petrus)

Sommige boeken raken Lisanne Brouwer in haar religie-aller-
gie omdat het donkere er niet mag zijn. Het boek Een mooier 
verhaal van Sarah Clarkson doet dat niet. Het boek gaat over 
het ervaren van Gods schoonheid in je leven te midden van de 
duisternis, en het is het lezen waard.

In Een mooier verhaal deelt Sarah Clarkson haar eigen ontmoe-
tingen met schoonheid te midden van haar lange strijd met psy-
chische aandoeningen, depressie en twijfel. Kwetsbaar en tegelijk 
scherp doordacht. Ze schetst een meeslepend beeld van de God 
die ons nodigt om zijn goedheid ‘te proeven en te zien’. 

Naast elkaar 
In een wereld die zo donker is, mis ik soms het licht. Toen ik 
jong was, hoorde ik in de kerk vooral verhalen die mijn duister-
nis niet wilden zien. Dat terwijl het zo donker in mijn hoofd kon 
zijn. De kerk van schone schijn paste daar niet bij. Ik wou dat ik 
dit boek toen had kunnen lezen. Het laat zien hoe duisternis en 
schoonheid naast elkaar kunnen bestaan. En hoe je schoonheid 
juist in duisternis kan ervaren. Niet door het weg te bidden of het 
pijnlijke weg te moffelen, maar doordat het allebei kleuren zijn in 
het spectrum van het bestaan.  Juist dat Sarah zo open is over de 
donkerheid maakt het verhaal geloofwaardig en des te mooier. Ik 
moest regelmatig even slikken als ik las over haar OCD, de nare 
gedachten die haar bestoken en hoe zwaar het leven op haar 
weegt. Het is knap, en het getuigt haast van een godsbewijs dat 
ze in die shit de schoonheid van God en het leven weer kan zien. 

Schuilplaats 
Een stuk dat me bijzonder raakte, ging over haar logeerpartij bij 
een vrouw in Schotland. Na twee donkere dagen breekt het licht 
door. Ze beschrijft een wandeling: de schoonheid van de natuur, 
muziek en het fijne maal dat op haar wacht in het gastvrije huis. 
Over de gastvrouw zegt ze: ‘Op dat ogenblik wist ik dat het licht 
gekomen was in de duisternis. Het kwam omdat deze vrouw, 
vol van licht van God, haar plek op aarde tot een toevluchtsoord 
maakte voor verlorenen en eenzamen. Voor pelgrims en strij-
ders. De last die ik heel die week had gedragen, het gevoel van 
vervreemding, verlorenheid en doelloosheid was ongemerkt van 
me afgevallen, omdat ik een schuilplaats had gevonden.’ 

Als we allemaal een plek of toevluchtsoord voor verlorenen wil-
len zijn, in onze eigen omgeving, dan breekt het licht door. Deze 
zegen bid ik de wereld toe. 

Lisanne Bouma
LIsanne Bouma is diaconaal medewerker bij de Evange-
lisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

In tijden waarin machtspolitiek de wereld 
lijkt te overschaduwen, richten wij ons 
hart tot God. Dit gebed nodigt ons uit 
om niet te zwichten voor cynisme, maar 
te blijven hopen op en werken aan een 
wereld waar rechtvaardigheid, barmhar-
tigheid en zorgzaamheid centraal staan.

Heer, onze God,
We komen bij U met onze zorgen over de 
wereldpolitiek,
die steeds meer gedomineerd lijkt te wor-
den door het streven naar macht en geld,
naar ‘eigen volk eerst’, ongeacht wie daar 
onder te lijden heeft.

Geef dat ook een ander verhaal mag 
blijven klinken:
een pleidooi voor gerechtigheid, voor 
eerlijker delen,
voor zorg voor wie door het leven in een 
kwetsbare positie is gedrukt.
We bidden om volharding en wijsheid 
voor wie stem geeft aan dát verhaal,
Om nieuwe wegen en onverwachte 
bondgenoten.
En we danken U voor al die plekken in 
onze wereld,
waar al iets van uw nieuwe wereld zicht-
baar wordt.
Plekken waar liefde is, barmhartigheid en 

zorgzaamheid,
waar mensen zich laten leiden door de 
grondtonen van uw koninkrijk.
We bidden dat ook wijzelf barmhartige 
mensen mogen zijn,
met een open oog en een open hart voor 
alle mensen op onze weg.
Geef dat we zorgvuldige mensen mogen 
zijn,
die liefdevol omgaan met deze aarde, en 
met alles dat daarop leeft.
In Jezus’ naam.
Amen.



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis
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Met vier collega’s zeilen we op de Fluessen en het Hegermeer, 
samen het grootste water in Friesland. Het kan hier aardig gol-
ven, en als wij aan de lage kant het meer opdraaien, krijgen wind 
en golven stevig vat op de boot. Dit is echt zeilen.  
Er vliegt een forse meeuw over, en een van ons kijkt wat be-
nauwd omhoog. ”Ik ben onlangs aangevallen door een meeuw”, 
verklaart hij zijn bezorgde blik, “bij ons midden in de stad. Tussen 
de huizen dook ‘ie ineens naar mijn hoofd, en geloof me, zo’n 
beest is groot.” 

Gelukkig kwam er een hulpvaardige mevrouw naar buiten met 
een paraplu. Zij vertelde dat de meeuw ergens in de straat een 
nest met jongen had en nu haar kroost met overtuiging be-
schermde.  
“Ik ben uw redder”, had zij eraan toegevoegd. Hij had er toen 
zomaar uitgeflapt: “O, maar ik heb al een redder.” Waarop zij, nog 
meer ad rem, gereageerd had met: “Maar ík heb een paraplu.” 
Zoiets geeft ons, vier dominees, gespreksstof onderweg. Terwijl 
de boot door de golven ploegt, schiet mij het verhaal te binnen 
dat ik ooit eens in een preek verteld heb. Het was in een van de 
dorpen aan de Fluessen. De oude mensen weten nog hoe hier 
vroeger soms schepen vergingen. In die tijd waren er nog geen 
kunstmatige eilanden in deze meren aangelegd om de golven te 
breken. Toen kon het erg spoken hier:  
‘Een vrome schipper voer in stormachtig weer met zijn boot 
over het woelige water en kwam haverwege in problemen. Zijn 
boot maakte water en de motor viel uit, hij werd een prooi van 
de golven. Gelukkig kwam er een medeschipper bij hem langs 
en nodigde hem uit aan boord van diens boot te stappen. Maar 
de man wilde zijn schip niet verlaten. “Ik vertrouw op God, Hij 
komt mij redden.” 
De medeschipper vertrok, de wind haalde aan en de golven wer-
den hoger. Een tweede redder diende zich aan: “Stap aan boord 
man, je boot is reddeloos verloren, maar jou kan ik redden.” Ook 
nu weer reageerde de man met: “Ik vertrouw op God, Hij komt 
mij redden.” 
Ten slotte probeerde een derde passant de man van zijn boot te 

halen. Maar ook die liet de vrome schipper voorbijvaren. Na een 
half uur liep de boot vol water, de man verdronk, en kwam even 
later bij de hemelpoort aan. De lieve Heer zelf wachtte hem daar 
op.  

De man was ernstig verstoord: “Mijn leven lang heb ik op U ver-
trouwd, nu had ik U nodig, maar U was er niet voor mij.” De lieve 
Heer glimlachte: “Goede man, ik zag je in moeilijkheden komen, 
ik heb drie redders gestuurd, je hebt ze alle drie weggezonden. 
Wat had ik meer kunnen doen?”’
Moraal: de lieve Heer helpt heus wel, en het liefst met behulp 
van een van zijn lieve kinderen.  

ds. Wim Beekman

De lieve Heer helpt heus wel

Rommelmarkt nu ook te volgen op Instagram
Rommelmarkt De Coppelstock is elke eerste 
zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 
uur geopend en ook op elke woensdag van 
13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 
20.30 uur. Voor het inleveren van spullen 
kunt u van 9.00 tot 12.00 aan de Coppel
stockstraat terecht. 
Een rommelmarkt betekent gezellig snuffe-
len tussen de boeken en kinderspeelgoed, 
huishoudelijke artikelen en apparatuur. En 
nog veel meer. 
Een aantal weken geleden kocht ik nog een 
aantal prachtige borden van Villeroy & Boch 
voor een habbekrats.

Tine Wolters

Rommelmarkt De Coppelstock gaat met 
de tijd en is nu ook te volgen via Instagram: 
decoppelstock_brielle of www.protestant-
segemeentebrielle.nl
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Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18



Ik was blij verrast met de mooie bos 
bloemen die ik met Pinksteren mocht 
ontvangen.  

Leni Marijs-Joosse

Blij verrast waren we toen we zondag 6 
juli de bloemen vanuit de kerk mochten 
ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. 

Douwe en Lilian de Wagt

Via de contactdame geen bloemen voor 
mijn 87ste verjaardag maar een lekker 
vruchtendrankje. Heerlijk met die zomer-
se temperaturen.  

Janny van Es

Hartelijk dank voor de bloemen die ik bij 
thuiskomst mocht ontvangen na mijn 
verblijf in het Buurthotel. De vele kaarten 
en bezoek hebben mij erg goed gedaan.

Anneke Smeets

Hierbij wil ik bedanken voor alle kaarten 
en andere contacten die ik kreeg na mijn 
val met de fiets en daarop volgende linker 
bovenarmbreuk. Ik word hiervoor behan-

deld in Nieuw Rijsenburgh in Sommels-
dijk. Het gaat al iets beter. 
Dank en vriendelijke groet, 

Ad van Wingerden

Hartverwarmend, zoveel mensen die 
meeleven door een kaartje te sturen. Het 
zal nog wel een poosje duren voordat 
ik mijn rechterarm weer pijnloos kan 
gebruiken. Hopelijk weer snel tot ziens 
op zondagmorgen. Hartelijk dank voor 
kaarten, bloemen en berichtjes. 

Trudy Morgenstern 

Begin juli jl. mocht ik uit handen van 
dominee Eibert Kok de Paaskaars 2024 
in ontvangst nemen. Na een emotioneel 
jaar waarin verdriet en gemis om echtge-
noot, vader en opa Siem de bovenhand 
speelde, heb ik toch de kracht en moed 
gevonden om verder te gaan. Dankzij de 
mensen om mij heen en met dit gebaar 
van de Paaskaars lukt dit zeker. 
Dankjewel allen!

Willemijn Kon-van der Heiden
 

Redactie
Afke Holwerda, Jeannette Klein,  
Tine Wolters-Lobs (Voorstraat 164) en 
ds. Eibert Kok.
De eindredactie valt onder de verantwoor-
delijkheid van de kerkenraad. De redactie 
behoudt zich het recht voor aangeleverde 
kopij in te korten of niet te plaatsen.
Kopijadres: onskerkblad@protestantsege-
meentebrielle.nl
Site: www.protestantsegemeentebrielle.nl
Fotograaf kerkelijke activiteiten
Joost de Koning, tel. 416043
Verspreiding kerkblad
Maartje van Rij, tel. 416714
Verschijnt acht keer per jaar;
bijdrage in de kosten overmaken op
rekening NL35 INGB 0004 3205 46

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
Sint Catharijnehof 1, 3231 XS, tel. 412232
info@protestantsegemeentebrielle.nl
Ds. Eibert Kok, tel. 06-10724685 
e.kok@protestantsegemeentebrielle.nl
Facebook: Protestantse Gemeente Brielle
Instagram: pgbrielle

Kerkenraad
Wim Littooij (voorzitter)
Theun Klein (scriba)
scriba@protestantsegemeentebrielle.nl

Kerkelijk bureau
Consistorie Sint-Catharijnekerk
kerkelijkbureau@protestantsegemeente 
brielle.nl. Voor een afspraak contact opne-
men met Iep Prins-Nowee, tel. 418666 

Kerkrentmeesters
penningmeester@
protestantsegemeentebrielle.nl
bankrek. NL35 INGB 0004 3205 46 

Diaconale raad
admidiaconie@protestantsegemeentebrielle.nl
bankrek. NL32 RABO 0365 4804 44 
Diaconaal werker Tonn den Otter
desjoelbrielle@gmail.com

Gebruik kerk en Sjoel
Theun Klein, tel. 314982
verhuur@protestantsegemeentebrielle.nl
Sjoel, Turfkade 16,
Marjan Vegter-Snoep, tel. 06 13056225
(conciërge)

Kerkomroep
Cees de Bruin, tel. 414571

Rommelmarkt
Coppelstockstraat 6a
Tom van der Lugt, tel. 411289
Dirk Wolthaus, tel. 417992

Bedankt

Inleveren kopij

Hagenpreek over zorg en zin

19

Kopij inleveren voor 26 september. 12.00 
uur: onskerkblad@protestantsegemeente-
brielle.nl. U kunt de kopij ook brengen naar 
Tine Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieu-
we kerkblad komt uit op 9 oktober. Voor 
foto’s: Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Op zondag 20 juli werd er weer een kerkdienst gehouden bij Zorgboerderij Op Aarde 
aan de Sleepseweg 9, in de openlucht. Het thema was: Zorg en Zin. De een kiest voor 
zorg, de ander voor zin. Het was een mooie dienst met goed weer.
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gaat verder als Bike Totaal van Oudenaarden. 
Kom je snel eens kijken?

Groetjes van het hele team!
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Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
fax: 0181-472334
maandagochtend gesloten

Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten


